
Een camino door een van de meest ruige en
tijdloze gebieden van Zuid-Afrika: de Cederbergen.
Een landschap dat tegelijk woest en stil is,
gevormd door het oudste gebergte van het land

Een 5-daagse trekking
door het oudstre gebied

van Zuid-Afrika

C E D E R B E R G

C A M I N O

11 - 18 April 2026, Zuid-Afrika



Vijf dagen volledig off grid, ver weg van de
buitenwereld. We trekken door het hart van
Afrika, over ruige bergen en door stille valleien,
we volgen de sporen van luipaarden en slapen
buiten onder een overweldigende sterrenhemel.
Het is een fysieke uitdaging, en tegelijk een
uitnodiging om naar binnen te keren

Lopend door dit gebergte word je herinnerd aan waar we
vandaan komen. Aan onze plek in het grotere geheel, aan
de ordening die altijd al aanwezig is. Het is een reis die
intuïtie wakker maakt, die verbindt met heritage en
ancestors.



In dit gebied vind je nog steeds de echo’s van
de eerste bewoners van Afrika – misschien
zelfs van de wereld: de Bushman. Jagers en
verzamelaars, die leefden vanuit hun intuïtie
en verbondenheid met de natuur. 



Wanneer je hier loopt, voel je iets van
die oude energie. Alsof de stenen zelf
nog fluisteren over hoe het is om
onderdeel te zijn van een groter
systeem, gedragen door natuur en
voorouders.

"Volg het pad dat in de stenen 
en aan de hemel is getekend; 

vertrouw wat je voelt.” 

Hun sporen zijn nog zichtbaar. In
grotten en op rotswanden vind je
eeuwenoude tekeningen – stille
getuigen van een leven in eenvoud
en in harmonie met het grotere
geheel. Tsavo, Bushman 



De camino door de Cederbergen is zowel
stoer en ruig, als rustgevend en verdiepend.
Na vijf dagen kom je terug. Lichter, stiller en
met een gevoel dat moeilijk in woorden te
vangen is: de ervaring dat je onderdeel bent
van een groter geheel, dat je gedragen wordt
door iets ouds, en dat je  een nieuw stuk van je
eigen pad hebt gevonden.



5  D A G E N  T R A I L D E E L N E M E R S

Onder begeleiding van een
gecertificeerde off-trail gids, lopen
we 5 dagen door een ongerept
stuk van de Cederbergen. We
nemen ons eigen eten mee, we
baden in de natural springs en
slapen zowel buiten onder de
sterren als in de oude grotten die
we onderweg tegenkomen. 

De groep deelnemers zal een mix
zijn tussen ondernemers en
investeeerders (NL), die qua
ervaring en achtergrond goed op
elkaar aansluiten. De meeste
deelnemers hebben al eerder
deelgenomen aan een trail met
ons en zien deze camino als een
verdieping op die ervaring.

2  N A C H T E N  L U X E P E R I O D E

Zowel voor als na de trail zullen we
onvernachten op een bijzondere
plek; deze retreat is een prachtige
oase aan de rand van de bergen. 
Waar tijdens de trail eenvoud en
avontuur centraal staan, staan hier
luxe en ontspanning voorop.

De Cederbergen zijn een onderdeel
van de Great Karoo; de grootste
woestijn in Zuid-Afrika. April is een
van de beste periodes om hier te
zijn: overdag is het tussen de 20-25
graden, ‘s nachts koelt het af tot 8-
12 graden. 

Cederberg Camino
W A T  K A N  J E  V E R W A C H T E N

M E E R  W E T E N ?  
 
Meer weten over het inhoudelijke
programma of juist de praktische
opzet, zoals kosten en vervoer?
info@teamworkproductions.nl


